Geliefde zoon Jan,

Je brief hebben we ontvangen en vernamen daaruit dat je het nog goed maakt. Ook dat je gelukkig
werk hebt zoodat je den tijd niet in ledigheid behoeft door te brengen. Ook verheugde het ons zeer
dat Uw brief in opgewekter toon geschreven was als de vorige.

Zeker wij gevoelen als Uw ouders zeer diep mede hoe zwaar je leed is, maar mijn beste jongen, wij
weten tot wien we heen kunnen met onze zorgen, moeite en verdriet, en het is ons een troost dat
we van je mochten vernemen dat je Uw zorgen en leed in Zijn hand gaaft, en ge er U zelf van bewust
zijt dat Hij je nabij is en je de kracht geeft om alles te dragen. In Gods hand zijn we veilig, hoe hoog de
nood ook gaan mag.

Daarom Jan, ga voort op den ingeslagen weg, lees en put troost uit Zijn woord. Bid veel, Hij laat nooit
een bidder staan. Morgen is het Kerstfeest. Niet het feest van een boom verlicht met kaarsen, maar
het feest van de geboorte van Hem, die het licht der wereld is. Dat feest dat zoo geheel anders
spreekt als hetgeen thans de geheele wereld beroerd. Vrede op aarde, in den menschen een
welbehagen. Ja Hij kwam om ons den vrede en om onze ziele te verlichten met Zijn licht en heil,
verworven voor ons zondige menschen. Jan geve Hij met de Kerstdagen en ook in het nieuwe jaar U
rijke vertroostingen in rijke maten, en dat ge in goede welstand bij ons terug moogt keeren.

Jan ik schreef een brief naar Bochum en naar Kleef, heb je die ontvangen? Ik schrijf je iets over de
familie en kennissen. Piet, Johan, Toon, Leo, Bets, en Havinga werken nu allen bij dezelfde baas, 't is
een leuk stel jonge menschen. Vooral Leo en Bets pakken flink aan in hun nieuwe werkkring, ze zijn
jong dus ze kunnen er tegen hoor.

Zeg Jan ken je de oudste zoon van de smit uit de Noordstraat? Afijn ze zult er nog wel eens kennis
mee maken dat zal je wel aardig vinden. Piet uit Leeuwarden, Jan uit Utrecht, Teolin, Bijvank en de
Nijmegers schreven ons over familiezaken. Zoo zie je Jan dat gaat door, al ben je er niet. Ze maken
het goed hoor.

Jan ik heb veel werk voor het nieuwe jaar, dus ik verlang dubbel naar je thuiskomst. We gaan dan
samen weer voor onze boterham werken. Ik heb werk bij J. Padmos, dames Gast, CJ vd Bijl, Mej de
Boer, Jan Kees en meer anderen. De twee Rienussen wonen nu hier, 1 in de Poortdijk 1 in de
Heerenweg.

Jan houd moed, vertrouw op de Almachtige en laten we hopen op 19 Mrt want dan zit je tijd er op.
Groeten van Jonker, Jansen, Vosje, Nico, Ds Meester, CW de Boer, en zeer veel anderen.
Ontvangt mijn hartelijke groeten,

Je liefhebbende vader H. Verhoeff



